
 D
e oude sepiahutten moesten hoog-
nodig worden opgeruimd. Maar 
 duizenden hooiwagenkrabben zouden 
zich wreken als ik dat in mijn hoofd 

zou halen. Wanneer je het dan toch wil gaan 
doen, stuit je op een hooiwagenkrab die wel 
heel erg dik en groot is. Het is een spinkrab! De 
Gewone Spinkrab, welteverstaan. En de eerste 
waarneming onder de brug sinds vijf jaar. 
Hoe we dat weten? Stichting Anemoon, een 
aantal ervaren duikers en ook wijzelf doen deze 
schatting. Een volgende duik vinden we Spinnetje 
weer terug op de zelfde plaats. Wekenlang treffen 
we hem hier. Tot ie er op gegeven moment ineens 

en afgevoerd, mogelijk naar een of ander 
 dubieus laboratoriumpje, voor onderzoek. Wij 
zijn in een goede bui en kunnen R. O. te A. 
slechts benaderen met een schertsend: «Ah, 
dan ben jij het, die onze spinkrab ontvoerd 
heeft!» Ron O., die zich eerst de held van het 
DieHard-weekend gewaand heeft door de zeld-
zame Vondst plus Verzameling, wordt nu terug-
gefloten door twee geitodorus wollen sokken 
die hem zien als een kille kidnapper van 
 spinkrabben. Erger nog: van Spinnetje, onze 
huisrif-spinkrab. 
Het wordt Ron meer en meer duidelijk dat je 
onder de Zeelandbrug geen steen omgekeerd 

niet meer is. Klinkt niet onlogisch bij zeebeesten, 
maar van Spinnetje vinden we dat maar raar. 
Als je hem dan drie duiken achtereen niet vindt, 
krijg je toch een soort leeg gevoel. Maar ook 
een duiker moet gewoon doorgaan. 

Afgevoerd
Totdat… Op een avond staan we bij de Zeeland-
brug met onze fietskar naast de bolide van ene 
heer Offermans uit A. Laten wij nu het gerucht 
gehoord hebben, dat iemand die zo heet en lid 
is van de Biologische Werkgroep zich tijdens het 
DieHard-weekend ontfermd heeft over een specie 
van de gewone spinkrab. Spinnetje dus. Verzameld 
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Spinkrab gezien? Ik heb er wel honderd gezien, kreeg ik teruggekaatst. 
Het sterft er van! Nee, een spinkrab. Geen hooiwagenkrab. Hiermee begint het 

verhaal van de ongewone gewone spinkrab. November, 2003, zagen we hem 
voor het eerst. Of, wat later zou blijken, haar. Spinnetje.

Spinnetje

Spinnetje bovenop de resten van een sepiatentje. Spinnetje na de vervelling, prachtig schoon en bloot.

Een kluwen van poten, de paring!
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kunt terugleggen. Zo was hij bijvoorbeeld op de 
avond van het delict, op de parkeerplaats onder 
de brug al benaderd door de beroemde cineast 
H. v.d. H. met de mededeling: «Er schijnt hier 
ook een spinkrab te zitten. En die zijn de laatste 
vijf jaar niet meer gezien.» Waarop Ron had ge-
antwoord: «O, ja zeg?!» Zijn duikmaten begonnen 
maar wat onschuldig te fluiten. 
Spinnetje wordt een week later op exact de zelfde 
locatie teruggeplaatst en is een ervaring rijker.

Te veel poten
Voor de vijfde maand zit spinnetje op de ooste-
lijke hoge tent (9 meter diep bij hoogwater), met 
korte onderbreking dus, tot Felice ineens iets 
vreemds bespeurt aan het alledaagse spin-
krabbenplaatje. Het aantal poten klopt niet. Er 
zitten ineens een heleboel poten te veel aan. 
De spinkrab is niet alleen. Het is een paring van 
spinkrabben. Met het blote oog zien parende 
spinkrabben er uit als een kluwen, een foto 
maken wordt knap lastig. Scherpstellen tussen 
tentenstokken door valt al niet mee en dan de 
belichting. Ik heb een externe flitser, dus dat 
zou een groot voordeel moeten zijn. Met de 
buigzame flitserarm kan ik er vanuit alle 
 richtingen bij komen. Maar steeds wanneer ik 
flits, wordt maar een kant belicht en blijft een 
van de twee spinkrabben onbelicht. 
John de Jong passeert en probeert ook garen 
te spinnen van deze wirwar. Hij heeft in deze 
tijd nog geen externe flitser, dus het zal voor 
hem nog wel moeilijker zijn. Het tegendeel blijkt 
waar! John heeft in dit geval het voordeel dat 
een interne flitser bijna vanuit de lens komt, 
waardoor het gehele veld dat de lens ziet, belicht 
wordt. Als ik nu al twee flitsers gehad zou 
hebben, had ik dit ook kunnen bereiken, maar 
die heb ik pas later aangeschaft. Geen nood, 
gelukkig is daar Felice die met wat reconstructie-
werk een verduidelijkende tekening maakt. 
Wat allereerst op de foto opvalt, is dat de op 
bezoek zijnde spinkrab onderop zit, kleiner is en 
bedekt is met roodwier. Misschien kort door de 
bocht, maar dit moet het vrouwtje zijn. Wat 
Felice bij de volgende duik opmerkt, is dat 
 Spinnetje verveld is. De oude huid ligt er schuin 
onder. Bij het beter bekijken van de vervelling 
blijkt Spinnetje een vrouwtje te zijn! Vrouwtjes 
hebben namelijk een veel breder staartstuk 
waaronder eieren verborgen kunnen worden. 
Het ongewone aan deze gewone spinkrab is 
alleen, dat ze pas is gaan vervellen NA de paring, 
in plaats van ervoor. Normaal wachten mannetjes 
met paren tot vrouwtjes net verveld zijn. Korte 

tijd zijn ze dan lekker zacht. Deze twee besloten 
het echter ‘the hardway’ te doen. Nu ze alsnog 
haar oude jas heeft afgeworpen, ziet ze er 
 prachtig schoon en bloot uit. Op het schild, vooral 
boven haar ogen, zitten gekrulde wimpers. 
Alleen daardoor zou je al beweren dat het een 
vrouwtje is. Wimpers, als rijen kleine haakjes, 
fungeren als klittenband. Zo snel mogelijk plakt 
ze zich daarop vol met kleine stukjes spons en 
fijn wier. Het kleine roodbewierde mannetje zien 
we nog als een schichtige voortvluchtige op het 
Rieten Dak, enkele meters verderop. 
Een jaar later zien we Spinnetje nog een keer 
op de zelfde locatie, bovenop de resten van een 
sepiatentje. Ik ben dan net aan het experimen-
teren met menglicht (diafragma 1.8, sluitertijd 
1/60 sec) en maak deze groenige foto, mijn 

mooiste spinkrabfoto. Hoe weten wij dat deze 
spinkrab Spinnetje is? Spinnetje mist de tweede 
poot aan de linkerkant, dat is haar handtekening. 
Na die ene ontmoeting moet ze gedacht hebben: 
«Nee, nee! Niet weer!» We zien haar niet meer 
terug.

Positief
Statistisch gezien zouden we er na vijf jaar, wat 
volgend jaar is, weer een kunnen verwachten. 
Waarom nu zo’n stoer spinkrabje bij ons 
 zeldzaam is en de uiterst fragiele hooiwagenkrab 
superalgemeen, blijft de grote vraag. Twintig 
jaar geleden zag je ze veel vaker. Komt het door 
het veranderende klimaat of door de bouw van 
de Kering? Er is zoveel veranderd de laatste 
jaren. Als duiker vind ik: veel positiefs.


